
Sinterklaas	
	
Sinterklaas	(ook	wel	Sint	Nicolaas)	is	de	hoofdpersoon	van	een	belangrijk	kinderfeest	
in	Nederland	en	België.	Sinterklaas	heeft	altijd	zijn	trouwe	knechten	bij	zich,	de	Zwarte	
Pieten,	en	rijdt	op	een	paard	genaamd	Amerigo	in	Nederland	en	Slecht	Weer	Vandaag	
in	België.	
	
Bij	het	Sinterklaasfeest	horen	veel	tradities.	Een	traditie	binnen	het	Sinterklaasfeest	is	
de	schoen	zetten.	Kinderen	plaatsen	hun	schoen	bij	de	haard.	In	woningen	zonder	
schoorsteen	wordt	de	schoen	veelal	gezet	voor	de	verwarming,	bij	de	voordeur,	bij	de	
achterdeur	of	bij	een	raam.	De	volgende	dag	vinden	de	kinderen	dan	wat	lekkers	of	
een	ander	klein	cadeau	in	hun	schoen.	
	
Het	wordt	op	prijs	gesteld	als	de	kinderen	iets	terugdoen.	Daarom	leggen	ze	vaak	een	
tekening	voor	Sinterklaas	en	de	Pieten	in	de	schoen,	of	een	wortel,	hooi	of	
suikerklontjes	voor	de	schimmel	van	Sinterklaas.	Ook	zingen	zij	een	of	
meerdere	sinterklaasliedjes	bij	de	schoen	om	Sinterklaas	te	verwelkomen.		
	
In	de	periode	van	het	Sinterklaasfeest	is	er	tegenwoordig	ook	een	journaal	speciaal	
voor	kinderen:	het	Sinterklaasjournaal.	Er	worden	verslagen	gedaan	over	belevenissen	
van	Sinterklaas	en	elk	jaar	beleeft	hij	weer	een	ander	avontuur.	Het	programma	wordt	
gepresenteerd	door	Dieuwertje	Blok.	
	
gedaan:	participio	passato	di	doen	
op	prijs	stellen:	waarderen	


